
najaar 2024

leren & inspireren
In de protestantse gemeenten  
regio ‘s-Hertogenbosch  

Lezingen & gespreksgroepen

God in bits en bytes, lezing Marcel Barnard
De info-technologie beheerst steeds meer 
ons leven. Het belang ervan zal steeds verder 
toenemen, nu kunstmatige intelligentie 
(AI) alom tegenwoordig is geworden. Wat 
betekent de informatie-technologie voor ons 
denken over God? In zijn boek God in bits 
en bytes probeert theoloog Marcel Barnard 
de ontwikkelingen te begrijpen, zonder zich 
meteen te richten op de tekorten en gevaren 
ervan. Hij doordenkt het werk van theologen 
en filosofen, van cyberexperts en science 
fiction en laat hun werelden dichter bij elkaar 
komen.
Wanneer: woensdag 6 november, 20:00u
Waar: Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5, Vught
Kosten: €7,50 inclusief koffie/thee 

Contextueel Bijbellezen
In deze vorm van bijbellezen leggen we 
onze eigen context naast een bijbeltekst. 
Het is vaak verrassend hoe actueel de bijbel 
spreekt over zaken die we in onze dagelijkse 
werkelijkheid meemaken. 
Op deze avond houden we ons bezig met 
polarisatie en vooroordelen. Uit onderzoek 
over polarisatie blijkt dat het vaak niet gaat 
over een verschil van overtuiging, maar over 
hoe we over elkaar denken. We gaan dit 
thema onderzoeken aan de hand van 
Johannes 9: 1-7. Deze avond wordt geleid 
door ds. Erica Scheenstra.
Wanneer: dinsdag 5 november, 19:30u-22:00u
Waar: Grote Kerk, Kerkstraat 20, 
’s-Hertogenbosch
Kosten: geen

theatervoorstelling TERECHT 



Cursusreeks: Meister Eckhart
Meister Eckhart, omstreeks 1260 geboren, is 
er steeds op uit zijn toehoorders te brengen 
tot de ware godsverhouding. Hij laat ons zien 
dat ons grijpen naar God steeds weer een 
grijpen naar onszelf is. Maar wij moeten God 
God laten zijn, wijze-loos, op wie alle namen 
stukbreken. Daartoe moet de mens leeg 
worden van zichzelf, om opnieuw geboren te 
worden in het ene goede, God. Dan maken 
wij werkelijk contact met de diepste Grond 
van ons bestaan. Dan krijgen wij weet van de 
grote adel die God in onze ziel heeft neer-
gelegd, de nobele roeping te delen in Gods 
leven (Ef. 1, 4-6). Wij lezen één of misschien 
twee preken naar gelang wat mogelijk is. De 
vier bijeenkomsten zijn doorlopend opgezet. 
Wanneer: 11, 18, 25 november en 2 december, 
15:00u-17:00u
Waar: Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5, Vught
Kosten: €7,50 per bijeenkomst, inclusief 
koffie/thee

Kring ‘Met de Bijbel in gesprek’
Wat ‘doet’ een Bijbeltekst met je? Wat raakt 
je erin? Welke woorden roepen vragen bij 
je op? In deze kring lezen we met elkaar 
de tekst die in de eerstvolgende kerkdienst 
centraal staan. Vervolgens gaan erover in 
gesprek. De vragen en opmerkingen die 
tijdens de gesprekken naar voren komen, 
worden betrokken in de voorbereiding van 
de preek. Gespreksleider is ds. Ruud Stiemer. 
Informatie/aanmelden: ds. Ruud Stiemer: 

ruud@pgdenbosch.nl of 073-2110330
Wanneer: donderdag 12 september,  
10 oktober, 7 november, 5 december 2024, 
10:00u-11:30u
Waar: Grote Kerk, Kerkstraat 20, ’s-Hertogen-
bosch
Kosten: geen

Leeskring Sint Michielsgestel/Schijndel
Deelnemers, gelovig en niet-gelovig, vanuit 
Den Bosch, Sint Michielsgestel, Schijndel en 
Berlicum komen vijf keer per jaar bij elkaar 
om telkens een door de groep gekozen boek 
met elkaar te bespreken. Wat de deelnemers 
bindt is de interesse in literatuur die raakt aan 
essentiële levensvragen. Alleen een mooi of 
interessant boek lezen op de bank is leuk. 
Maar met anderen van gedachten wisselen 
over boeken die je aan het denken zetten, 
levert al jaren vele boeiende, betekenisvolle 
gesprekken op.
Wanneer: Eerstvolgende datum nog 
onbekend, neem contact op met Doreen 
Admiraal (doreenadmiraal@gmail.com)
Waar: De Tuinkamer, Schijndelseweg 1,  
Sint Michielsgestel 
Kosten: geen (m.u.v. aanschaf boek)

Kunst & creatief

Theatervoorstelling TERECHT
Uit een vruchtbare samenwerking van de 
Lambertuskerk met het Maurick College, 
Plaza Cultura, jeugd- en jongerenwerk en 
de P.I. (Penitentiaire Inrichting) in Vught is 
een mooi project ontstaan. In de Lambertus-
kerk wordt door toneelgroep Wabi Sabi uit 
Groningen de 75 minuten durende theater-
voorstelling TERECHT gespeeld. Met muziek 
en dans wordt de schijnwerper gericht op 
criminaliteit, straffen, oordelen, veroordelen 
en vergiffenis. Een voorstelling die indruk 
maakt en die van alles oproept over deze 
materie. Na de voorstelling is er ruimschoots 
gelegenheid om, met een gespreksleider, van 
gedachten te wisselen over dit ietwat onge-
makkelijke onderwerp. Jongeren, ervarings-
deskundigen, gevangenismedewerkers en 
toeschouwers, allen zijn van harte uitgeno-
digd aan dit gesprek deel te nemen. Kaarten 
kunnen besteld worden op een later mo-
ment. Medio oktober is er meer informatie 
beschikbaar op www.lambertuskerkvught.nl.
Wanneer: 29 oktober 2024, voorstellingen 
om 14:30u en 19:30u
Waar: Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5, Vught
Kosten: Entree circa €10,50



Workshop Meditatief Schilderen 
Mediteren over een psalm en onze indrukken 
vervolgens verbeelden op doek of papier. Dat 
is wat we doen bij de Workshop Meditatief 
Schilderen. In het nieuwe seizoen wordt 
er viermaal een Workshop gehouden. Het 
meditatieve deel wordt geleid door ds. Ruud 
Stiemer en het creatieve deel door Sonja 
van Tilburg. Ook als je nog nooit geschilderd 
hebt, ben je van harte welkom!
Aanmelden: ds. Ruud Stiemer via email: 
ruud@pgdenbosch.nl of telefonisch bij Sonja 
van Tilburg: 06-42621383. Je kunt je opgeven 
voor één of meerdere zaterdagen.
Wanneer: zaterdag 5 oktober en 7 december, 
10:00u-16:00u 
Waar: Grote Kerk, Kerkstraat 20, ’s-Hertogen-
bosch 
Kosten per workshop: €15 p.p. (inclusief 
koffie, thee, lunch en canvas)

Vieren & bezinnen

Regenboogviering
In het kader van ‘Coming-Out-Day’ wordt 
op zaterdag 12 oktober om 16:30u in de 
Sint Cathrienkerk de 'Regenboogviering' 
gehouden. De organisatie is in handen van 
het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch en 
het COC. Tijdens de viering zullen diverse 
voorgangers van verschillende geloofsge-
meenschappen een bijdrage leveren. 
Ook vertegenwoordigers uit de LHBTi+-
gemeenschap nemen tijdens de viering 
een bijzondere plaats in. Door verhalen, 
liederen, dans, gebed en stilte vieren we de 
veelkleurigheid van vrijheid. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de 
Regenboogviering. Na afloop is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten en het glas te 
heffen. 
Wanneer: 12 oktober 2024, 16:30u-17:30u
Waar: Sint Cathrienkerk, Kruisbroedershof 4, 
5211 WT ’s-Hertogenbosch

Taizé Viering
Het karakter van de Taizé viering is ingeto-
gen, met veel eenvoudige liederen in diverse 
talen en liederen die uit diverse christelijk-
religieuze stromingen zijn ingebracht. Even 
stappen we uit ons drukke leven en zoeken 
verstilling. We bidden en steken tot slot 
kaarsjes aan. Het is een mooi meditatief 
moment. Na de bijeenkomst is er koffie/thee 
in de Schakel, onze ontmoetingsruimte.
Wanneer: vrijdag 15 november 2024, 19:00u 
m.m.v. koor Lencante van de Theresiakerk in 
Lennisheuvel
Waar: Protestantse kerk Boxtel,  
Clarissenstraat 18, 5281 AZ Boxtel 

Meditatiebijeenkomsten in Adventstijd
Op de dinsdagen in de Adventstijd vinden 
meditatiebijeenkomsten plaats in de Stilte-
ruimte achter het kruis in de kerk. Het is een 
moment van verstilling, concentratie, bezin-
ning en inspiratie. Woorden, stilte en muziek 
wisselen elkaar af. De meditaties worden 
geleid door ds. Erica Scheenstra.
Wanneer: 3, 10 en 17 december 2024, 
16:30u-17:30u
Waar: Stilteruimte in de Grote Kerk, 
Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch

Top 2000 viering
Popmuziek spreekt veel mensen aan, zowel 
binnen als buiten de kerk. Dus waarom 
niet een dienst organiseren waarin pop-
liedjes centraal staan, waarbij er een relatie 
wordt gelegd met het christelijk geloof? Er 
is ontzettend veel popmuziek voorhanden 
waardoor mensen geïnspireerd en getroost 
worden. Een Top 2000-viering geeft daar 
een podium aan, onder begeleiding van een 
band. Wees welkom en zing lekker mee! Na 
afloop is er gelegenheid om iets te drinken.
Wanneer: 28 december 2024, 20:00u
Waar: Grote Kerk, Kerkstraat 20, ’s-Hertogen-
bosch

Labyrint
Een labyrint staat symbool voor de levens-
weg die iemand gaat. In spiritueel opzicht 
is het labyrint een instrument van inzicht, 
een beeld dat ons verbindt met God, de 
wereld en onszelf als spiegel van de ziel. In 
tegenstelling tot een doolhof, kun je er niet 
in verdwalen.
Je wordt met een te downloaden tekst op je 
smartphone of met een geschreven tekst op 
een A4tje door het labyrint geleid. Onder-
weg kom je attributen tegen die dienen als 
symbool voor een ritueel dat je kunt uitvoeren. 
In de tekst wordt de betekenis daarvoor 
aangegeven.
Aanmelden: (verplicht) bij Elly Zandstra: 
elgla@ziggo.nl of 06-36496719.
Wanneer: Woensdagochtend 9 en 30 oktober, 
20 en 27 november: 10:00u-11:30u.
Zaterdagmiddag 16 november: 14:00u-15:30u. 
Zondagmiddag 13 oktober en 15 december: 
14:00u-15.30u
Waar: Protestantse kerk Boxtel, 
Clarissenstraat 18, 5281 AZ Boxtel

Erop uit

Wandelen & bezinnen
Eén keer per maand op vrijdagochtend 
verzamelen we op een wisselend gastadres 



waar we met elkaar rondom een onderwerp 
in gesprek gaan. Na de bezinning gaan we 
traditiegetrouw wandelen en napraten. 
De wandeling wordt afgesloten met een 
gezamenlijke lunch. 
Aanmelden: In verband met de inkopen 
graag opgave vooraf bij Anneke Jepma 
(0411-677598) of bij Elisabeth Müller (073-
8516931).
Wanneer: vrijdag 13 september (kijk voor 
volgende data op www.pg-boxtel.nl)
Waar: bij een van de groepsleden
 
Stiltewandeling
Tijdens de wandeling in natuurgebied de 
Kampina wordt u zich door middel van 
oefening in aandacht meer bewust van 
geluid en stilte en onderweg wordt op 
enkele plaatsen een gedachte of een gedicht 
voorgelezen. De wandeling wordt afgerond 
met een gesprek rond de vuurkorf. 
Er is een maximum aantal deelnemers. 
Informatie/aanmelden: bij Marianne van 
Krimpen (mariannevankrimpen@gmail.com
of 06-12384584). Kijk voor meer info op 
www.pg-boxtel.nl
Wanneer: zaterdag 26 oktober, 08:00u
Waar: ten huize van de familie Van Krimpen, 
Glasvenseweg 2 in Boxtel 

Taizé-reis 2025
Ben je tussen de 17-29 jaar? Lijkt het je ook 
leuk om in de meivakantie van volgend jaar 
met jongeren uit de regio ’s-Hertogenbosch 
naar het Franse dorpje Taizé te gaan om daar 
nog veel meer jongeren uit heel de wereld te 
ontmoeten? Ben je benieuwd wat deze reis 
voor je betekent? Ter voorbereiding zijn twee 
avonden, waarop we elkaar leren kennen en 
meer te weten komen over Taizé. 
Voor meer info over de communiteit van de 
Broeders van Taizé: www.taize.fr/nl
Aanmelden: ds. Ruud Stiemer via email  
ruud@pgdenbosch.nl 
Wanneer: van zondagochtend 27 april tot 
zondagavond 4 mei 2025
Voorbereiding: zondag 16 februari en 23 
maart, 19:30u-20:30u in de Grote Kerk
Kosten: circa €300 p.p.

Adressen

Protestantse Gemeente Berlicum-Rosmalen
Raadhuisplein 4, 5248 BJ Berlicum 
www.pgberlicumrosmalen.nl

Protestantse Gemeente Boxtel
Clarissenstraat 18, 5281 AZ Boxtel
www.pg-boxtel.nl 

Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG  
’s-Hertogenbosch
https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net

Protestantse Gemeente  
Sint-Michielsgestel/Schijndel
Schijndelseweg 1, 5271 BK Sint-Michielsgestel
www.pgsintmichielsgestel.nl

Protestantse Gemeente Vlijmen
Grote Kerk 20, 5251 AA Vlijmen
www.protestantsekerkvlijmen.nl 

Protestantse Gemeente Vught
Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5, 5261 CA Vught
www.lambertuskerkvught.nl/protestantse-
gemeente


